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Van de redactie 

 

Nu de nadering van de zomer niet meer valt te ontkenen vindt u de  

daarmee samenhangende activiteiten in deze editie van de 

Dorpsproat. Op 5 mei  wordt extra aandacht gegeven aan de 

bevrijding 80 jaar geleden. Zo vindt u in deze Dorpsproat vier  

verslagen van de bevrijding van Niezijl door  de Candezen in 1945.  

Verder een nieuw initiatief van de vernieuwde Spelweekcommisie om 

de aanstaande  spelweek  een dorpsbreedde  kleurijke uitstraling te 

geven. Daarnaast de aankondiging van meerder andere interessante 

activiteiten,  verslagen van recente activiteiten en een bijdrage in de 

rubriek “even kennis maken”. 

 

Wij wensen u veel leesplezier..  



8 

 



 9 

 

 

Herinneringen van de Bevrijding van Niezijl 
Uit het archief van Iwan van der Ploeg 

 

Herinnering van mevrouw M. van der Scheer-Faber 
 
Ik woonde in Niezijl met man en drie kinderen en bracht op een 
stralende zondagmorgen in april 1945 mijn ouders een bezoek aan de 
Waarddijk te Kommerzijl. 
 
Mijn vader die even weggelopen was, kwam terug en zei “Mina gauw 
naar huis, want de Canadezen komen er aan!” Dat had de geheime 
zender vermeld, ze waren al in Zoutkamp. Dus ik snel op de fiets weer 
richting Niezijl. Jan Venema op de Hoge Dijk stand buiten en riep ook 
al “Gauw naar huis Mina, de Canadezen komen eraan!”. Ik riep dat ik 
het al wist en daarom zo snel fietste. Maar ja hoor, achter mij hoorde 
en zag ik al een tank met Canadese vlag. Ze commandeerden mij af 
te stappen. Ik werd gefouilleerd en mijn fietstassen werden doorzocht. 
Toen beduiden ze mij dat ik snel moest maken dat ik thuis kwam, en 
gaven me nog een grote plak chocolade mee voor de kinderen.  
 
Thuisgekomen zei Menzo, mijn man “wat ben je er snel weer”. Ik 
vertelde waarom en gelijk waren er al tanks in Niezijl. Menzo moest 
natuurlijk de straat op en ook de kinderen gingen achter hem aan. 
 
 Inmiddels waren er veel meer tanks, die op iedereen die buiten was 
schoten. Ik kon net op tijd mijn kinderen binnen halen. De kogels 
kletsten tegen de muur in onze steeg. Gelijk kwamen de Canadezen 
ons huis doorzoeken of er misschien iemand ons huis was 
binnengevlucht. Menzo was nog niet weer in huis, daar was ik erg 
ongerust over.  
 
Ik vond de oorlogstijd een angstige tijd . Je was geen baas meer in 
eigen huis, dorp of land. Vooral in het laatst van de oorlog werden de 
bezetters. Om 20.00 uur ’s avonds moest iedereen toen al binnen 
zijn. Wat was je bang als één van je familie nog niet binnen was. 
Soms in de nacht werd er op het raam geklopt  
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Herinnering van E. Bakker, hoofdstraat 58  
 
In de oorlog wamen de Duitsers klompen vorderen bij de opa van E. 
Bakker, Klompenmaker en Bakker en zoon P. Bakker, Oudehaven 8. 
Ze namen veel mee vooral de grote maten. Vooral in’t laatst van de 
oorlog in de strenge winter van 1944-1945, want toen waren hun 
eigen laarzen kapot.  
Ze waren ingekwartierd in Grijpskerk. Daar hadden ze Hotel 
Vogelzang gevorderd plus de openbare school. 
Als ze dan kwamen om klompen dan zochten ze niet alleen in de 

werkplaats maar ook in de woning zelf op zolder. Opa Bakker was 

nogal Koningshuis gezind, hij had Koningin Wilhelmina in een mooie 

lijst aan de wand hangen in zijn woonkamer.  

Op bevel van de Duitsers moest hij het schilderij van de wand halen. 

Hij werd witheet, boos heeft hij ze naar buiten gestuurd. Ondanks dat 

ze regelmatig terugkwamen om klompen te vorderen is het schilderij 

van Koning Wilhelmina nooit van de muur af geweest.  

Herinnering van mw. Rientje Nauta 
 
Er werd aan het einde van de oorlog geprobeerd om de sluizen bij 
Gaarkeuken te bombarderen. Veel Niezijlsters liepen uit en zagen 
vanaf de ree van boer Luinstra de bommen als eieren uit de lucht 
vallen. De inslagen waren hier te zijn door de modder die als pilaren 
omhoog spoot. 
Toen op een zondag, kwam de bevrijding. Toen mevrouw Nauta uit 
de kerk kwam zag ze achter een hek een Engelsman met een geweer 
zitten. Dat zag ze aan de helm en het uniform. Zachtjes zei ze tegen 
haar man “Ze zijn hier al”. Later kwamen ze op motoren door het 
dorp.  
Er kwam een vrachtwagen vol Duitsers vanaf Zoutkamp. Ze waren 
van Schiermonnikoog gehaald en krijgsgevangen gemaakt door de 
geallieerden en in een wagen op de brug bij de Hogedijk 
gepositioneerd. Ze waren heel stil en rustig, wellicht ook blij dat het 
allemaal voorbij was. Niezijlster liepen langs de wagen en maakten 
opmerkingen naar de Duitse soldaten, die nergens op reageerden en 
alles gelaten over zich heen lieten komen.  
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Het onderhoudsbedrijf voor bedrijven en particulieren, dat garant staat 
voor kwaliteit en vakwerk. Kijkt u gerust eens rond op onze site. Indien 
u vragen heeft zullen wij deze graag voor u beantwoorden.     
 
Rijksstraatweg 45 
9804 TD Noordhorn [GR] 
Tel.  06-13786087  
Fax. 0594-697709 
 
http://www.amebouw.nl 
E-mail: info@amebouw.nl   
 

Onderhoud 
Nieuwbouw 
Renovatie 

en 
Levering van al uw  

bouwmaterialen 
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Herinnering van Harm Hoeksema 
 
We waren twee dagen getrouwd. Wij lagen in de bedstee en 

konden horen dat er in Groningen erg gevochten werd. We 

woonden er ongeveer 18 kilometer vandaan. Erg bang waren we 

soms maar toch ook wel blij dat de bevrijding zo dichtbij was. We 

waren nog niet bevrijd.  

Er reisden een heleboel NSB-ers bij ons langs en SS-ers die naar 

de afsluitdijk vluchtten. We hadden nog droge kadetjes van de 

bruiloft. Die hebben ze nog meegenomen. Wij dachten het duurt 

toch niet lang meer dan is jullie tijd voorbij en je moet voor die tijd 

niet doodgaan, dat zou jammer wezen. Op zondag 15 april zaten 

wij in de kerk, die was stampvol, dat was zo in die dagen. Opeens 

kwam er iemand de kerk binnen. Dominee zei dat we er mee 

ophielden want de Canadezen kwamen eraan.  

De kerk ging uit, en ja hoor een hele troep. De vrouw van de 

dominee trakteerde op oliebollen want bij hen in huis was een 

onderduiker die voor de ondergrondse werkte. Daarom wisten ze 

al dat de Canadezen die zondagmorgen waarschijnlijk zouden 

komen. Opeens gebeurde er iets vreemds. De Canadezen zetten 

de grote tank midden op de straat midden in het dorp en riepen 

dat ze weg moesten wezen. We vlogen allemaal gauw een huis 

binnen dat dichtbij was en toen begonnen ze te schieten. 

 Uit de richting van Zuidhorn kwam een auto aan, er zaten SS-ers 

voorop de lampen en hoge Duitse officieren in de auto. Midden in 

het dorp schoten ze de banden kapot. En daarmee stond de auto 

stil bij mijn schoonouders voor het huis. De Duitsers sprongen 

eruit.  Een ontkwam er een, die is later bij Visvliet gepakt. De 

anderen moesten hun handen omhoog doen en alles werd hun 

afgepakt. Wij vonden dat prachtig en lachten er vrolijk om, maar 

toen kwam het mooiste.  
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De banden werden verwisseld. De wagen moest mee in de optocht van 

de Canadezen, maar de inhoud wilden ze niet meehebben. Nou dat was 

een uitdeling, wat daar niet uit kwam. Potten, pannen met spek met boter, 

een radiotoestel, zeep, van alles. Wij waren er erg blij mee want wij 

hadden toch al niet veel te eten.  

Toen ging de optocht naar Zoutkamp. ’s Avonds kwamen ze weer terug. 

De hele optocht met nog meer buit. De commandant van Zoutkamp zat 

boven op de Canadese tank met oranje sjerp om. Wij stonden allemaal 

op de hoek waar ze richting Leeuwarden afdraaiden. We zongen het 

Wilhelmus uit volle borst. De Duitsers waren woest. De Canadezen 

hadden lol. Op de hoek bij de Smit stonden ze nog even stil. Hij had nog 

wat goede sigaren en deelde ze uit. Daar ging de optocht heen.  

Niezijl was bevrijd, had 22 onderduikers. Er is er niet een gesneuveld of 

vermist er waren geen verraders.  

Campina open boerderijdag 

Gaat om weer een campina open boerderijdag bij 

ons op boerderij te houden. Kom jij ook naar onze 

Boerderijdag?  Maandag 9 juni (2e Pinksterdag) 

van 10.00 tot 16.00 uur 

Na het grote succes van vorig jaar openen we nog 

één keer onze staldeuren voor een gezellige open 

dag – en jij bent van harte welkom!  Er is van alles 

te beleven voor jong én oud: 

 

Maak kennis met onze dieren en zie hoe ze 

automatisch worden gemolken.Stel al je vragen over het boerenleven – 

we vertellen je er met plezier alles over. 

Geniet van een lekkere proeverij met Campina-producten. 

Ontdek hoe we de weidevogels beschermen en waarom dat zo belangrijk 

is.  Voor de kinderen is er volop vermaak: springkussen, schminken en 

allerlei leuke spelletjes! 

Kom gezellig langs, proef de sfeer en beleef een dagje boerderij! 

 

Marthijn Aalfs 
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Agenda 
 
 
Spellen avond    16 mei  vanaf 19.30 
Boerderijdag    9 juni  10.00 tot 16.00 
Spelweek     12-18 jul1 
Klaverjassen nieuw seizoen 4 septeber 19.00 
 
 
 
 
 
 
 
Dorpsapp Niezijl: 06 - 18291622, waarin algemene activiteiten  
en aankondigingen worden gestuurd. Alleen het beheer kan  
berichten plaatsen en men kan niet reageren. Wil je graag worden 
toegevoegd? Stuur dan even een appje naar bovenstaand nummer. 
 
 
 
 
 
 
Oud papier 
De volgende ophaaldag is zaterdag      . Het papier graag  
gebundeld aan de weg plaatsen. 
 
Meestal komt de container de donderdag voor de ophaaldag in het 
dorp te staan bij de Bomsterschans / Oude Haven.  
 
U bent uiteraard vrij om het papier zelf in de  
container te werpen. 
 
Voor vragen:  
Jan Smedes,  
0594 - 212586 of 
06 - 16606309 
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Fout en stout, maar dat is de vraag! 
 
Op een gure, winderige dag in maart kwamen 
twee wijze vrouwen bij elkaar. Er moest een 
speciale bijeenkomst georganiseerd worden! 
In het diepste geheim stellen ze de regels op. 
Alleen vrouwen zijn welkom. Geen inmenging 
van het mannelijk geslacht. Zo gezegd, zo gedaan.  
 
Een oproep geplaatst in dit magische boek en in de intergalactische 
ruimte. Al gauw hebben zich 45 dames aangemeld. Er wordt gekermd 
en gesmeekt om een uitzondering te maken, maar vol is vol. En de 
wijze vrouwen blijven standvastig. Regels zijn regels.  
Dan is daar de grote dag. Eén voor één druppelen de dames binnen. 
Het is een gemêleerd gezelschap. Oude wijze vrouwen, maar ook 
jonge deerntjes.  
 
Binnenkomend door een paarse gordijn van genitaliën kom je in een 
donker hol, verlicht door kaarsjes. Hier wachten de dames met 
spanning op wat komen gaat. Vlak voor aanvang probeert een 
indringer binnen te komen. Hij kwam met het smoesje: “ik heb ook een 
vrouwelijke kant”. Maar kordaat werd hij naar buiten gebonjourd. 
 
Weldra heit de klok met acht slagen: bim…….bam……..bim…….bam. 
De deur wordt gesloten en de besloten bijeenkomst kan beginnen. 
 
De wijze vrouwen 
beginnen 
spreuken te 
murmelen: laten 
we beginnen met 
de hoekjes. 
Wanneer deze 
gevuld zijn gaan 
we over tot een 
rondje. Om 
tenslotte voor de 
volledig beurt te 
gaan.  
 
 



20 

 

 
Geknipt bij Jennifer 

 

De allround kapster bij u thuis 
 

 
 

Ervaar zelf het gemak en laat thuis uw haren knippen,  
10% korting bij 3 of meer personen op 1 adres 

 
Telefoon : 06 - 51027034 
 

E-mail  : gekniptbijjennifer@outlook.com 
 

Facebook : gekniptbijjennifer.facebook.com 

mailto:gekniptbijjennifer@outlook.com
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De dames raken in extase. Wanneer de eerste hoekjes gevuld zijn, 
blijkt de formule te kloppen en werd de deelneemster beloond met 
een fijn glijpakket.  
Zo loopt de avond voorspoedig. Vele spreuken worden uitgesproken, 
het nummer 69 komt vaak een keer langs. En wanneer er meerdere 
een spreuk goed onder de knie hadden, werd de laagste in rang 
getrakteerd op een magische haarband met roze versierselen.   
Bij elk goed uitgesproken spreuk hoort een fijne beloning: 
bloemenkransen, makkelijke speeltjes, roze godendranken en tasjes 
gevuld voor een intieme avond. Met als hoogtepunt de beloning van 
goud en zilver.  
Tevreden keerden de dames naar huis. Degene zonder beloning 
hopen snel op een andere keer! 
 
Tot een volgend Fout en Stout bingo, 
 
schrijfster niet bekend bij de redactie.  

 

Bijzondere slof  
Door Jacquelien Dijkstra  
 
Af en toe kijk ik naar het programma Het 
perfecte plaatje. Leuk om geïnspireerd te 
worden voor het maken van goede foto’s. 
Een goede foto zegt vaak zoveel meer dan 
een tekst met woorden. Niet altijd concreet, 
hoewel het object dat gefotografeerd is nog 
zo concreet kan zijn. Een plaatje heeft altijd 
een eigen verhaal, en voor elke kijker ook 
weer anders. Dat kan ‘m zitten in de nuances, 
maar kan ook in het groot, je kunt je eigen 
fantasie erop loslaten.  
 
In een vorig seizoen van het programma moesten de kandidaten een 
foto maken van heel dichtbij, waarbij een object niet als zodanig 
herkend werd, maar dus iets van abstracte kunst zou opleveren. Ik 
vond het een leuke opdracht en ben zelf ook aan het fotograferen 
geslagen.  Ik nam mijn telefoon mee bij het uitlaten van de hond. Een 
favoriete plek om te wandelen is voor mij de weg richting Kommerzijl. 
En al een tijdje kwam ik daar langs de route iets tegen dat mijn 
aandacht trok. Dus toen ik wat meer ging fotograferen, kon ik het dan 
ook niet laten om dat wat ik zag op het beeld vast te leggen  
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     BLIK TROMMEL EN OUDHEDEN MUSEUM 

 

  Een leuke locatie voor een klein feestje  

  Vraag naar de mogelijkheden 

 

  Stichting Rinajo 

  Vrijwilligers Hein en Tineke Nauta 

 

  Tel.:  0594 - 212512  

  www.blikentrommelmuseum.nl 
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Sowieso intrigeerde het voorwerp mij, zelfs toen het nog niet op 
beeld stond. En niet alleen vanwege vorm en kleur, maar vooral hield 
mij de vraag bezig: hoe is dit object hier gekomen? 
 
 De kleur kom je best wel eens tegen in de natuur, maar voornamelijk 
in de lente. In de winter, toen ik het fotografeerde, viel het dus extra 
op.  
 
Welke reis heeft het afgelegd? Wie was de eigenaar? Mijn fantasie 
slaat dan best wel op hol. Stel je voor: de eigenaar van dit voorwerp 
had ruzie met haar partner, is gaan rennen en is in het rennen het 
kwijtgeraakt.  
Of is het misschien tijdens een autoritje uit het raam gegooid als 
grap? Wellicht had de eigenaar nieuwe exemplaren gekocht en had 
ze deze weggegooid, maar is dit ene object van de vuilniswagen af 
gevallen, waardoor het nu zo eenzaam in het gras ligt.  
 
Nou ja… ook dat is een mirakel, de ene dag ligt het in het gras, de 
andere dag hangt het boven het gras. Dus 
er is iemand die zich misschien wel net zo 
druk maakt om het voorwerp als ik. En ik ga 
uit van een vrouwelijke eigenaar, maar 
misschien is dat helemaal niet het geval. 
Misschien was het wel een man die dit 
object bewust zelf gekocht had, omdat het 
zo goed matchte bij de bank en het 
schilderij aan de muur.  
 
Je weet het niet, maar elke keer als ik 
erlangs loop, dan hoop ik dat ie er nog ligt, 
want op een of andere manier geeft het net 
even iets extra’s aan mijn wandeling. In 
ieder geval is het voor mij het Perfecte 
Plaatje.  
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Spelweek palen 
 
Beste dorpsbewoners, 
 
Met de Spelweek in het 
vooruitzicht is er een leuk idee 
ontstaan.  
Het lijkt ons leuk om tijdens de 
Spelweek, net als in andere 
dorpen in de regio, elke straat/
buurt te versieren met een 
feestelijke paal. Op die manier 
brengen we de gezelligheid 
vanuit de Spelweek tent in het 
hele dorp. Zo wordt de 
Spelweek nog meer een 
feestweek voor iedereen in het 
dorp. 
 
De praktische kant;  
elke buurt/straat versiert de palen in een thema passend bij het 
Spelweekthema. Denk hierbij aan slingers, bordjes en evt ook 
verlichting. 
Het eerste jaar (dit jaar) zullen er palen gemaakt/aangeschaft moeten 
worden, welke de volgende jaren weer gebruikt kunnen worden. De 
versiering is dan elk jaar nieuw in het Spelweekthema van dat jaar. 
De palen kunnen eventueel ook gebruikt worden in de donkere weken 
voor Kerst. 
 
Per buurt zullen er ‘feestcommissies’ zijn die het voortouw nemen in 
de versiering, maar misschien heeft u daar ook wel ideeën over. 
In komende weken zullen zij langs komen om te inventariseren wie er 
mee doet en te bespreken wat de opstartkosten en de jaarlijkse 
kosten zullen zijn, deze kosten zijn in principe voor uw eigen 
rekening.  
 
We hopen dat alle buurten/dorpsgenoten enthousiast worden en dat 
de straten im de Spelweek feestelijk versierd zullen zijn. 
 

Een aantal enthousiaste dorpsbewoners in samenwerking met de 

Spelweekcommissie 
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Op donderdagavond 17 april 2025 vond 
de laatste klaverjasavond plaats van de 
klaverjasclub van het seizoen 2024-2025. 
Op de laatste speelavond lag de 1e plaats 
al nagenoeg vast, omdat het 
puntenverschil tussen de nummer 1 en 2 
te groot was.  De 1e prijs en de 
wisselbeker ging dit jaar opnieuw naar 
dhr. H. Nauta.  
 
De strijd om het hoogste aantal marsen 
behaalt over het hele seizoen werd 
gewonnen door mevr. L. Koop. Zij heeft in 
totaal 63 marsen gespeeld. 
 
De hoogste boom van het seizoen werd 
gehaald door dhr. R. Kobes en dhr. H. Nauta met 2522 punten.  
 
De hoogste score van de avond over het gehele seizoen werd 
gewonnen door dhr. W. Kooistra met een totaal score van 7953 
punten.  
 
Winnaars van de hoogste boom en hoogste score ontvingen een 
Vleesbon van Slagerij Boersma die werd uitgerijkt door de 
penningmeester dhr. H. Nauta. De wisselbeker en de Vleesbon voor 
de 1e prijs werd uitgereikt aan dhr. H. Nauta. 
 
Tot slot hebben we op de laatste speeldag nog om prijzen gekaart. 
De 1e prijs ging naar dhr. B. Bosman met 7248 punten. 
 
Uiteindelijk was het een geslaagde en gezellig seizoen 2024-2025. 
Bent u ook een klaverjasser en vindt u het leuk, dan bent u van harte 
welkom! Iedere donderdagavond worden er tussen 19.00 – 22.30 
uur 4 boompjes gespeeld. Iedere boom bestaat uit 16 spelletjes.  
 
Tot slot begint het nieuwe seizoen 2025-2026 op donderdagavond 4 
september 2025 om 19.00 uur. 
 

 
 

 



 27 

 

Eindstand seizoen 
2024/2025    

      

Kampioen H. Nauta     

Meeste marsen L. Koop  63   

Hoogste boom R. Kobes / H. Nauta 2522   

Hoogste 
avondscore W. Kooistra   7953 

Indien u zich op wilt geven voor Klaverjasclub “Boomsterkansje”, dan 
kunt u dit doen bij:  
 

Dhr. F. Poelma 
Secretaris  
Oliemolen 4 
9842 PV Niezijl 
Tel: 0594-211821 
E-mail: Folkertivonne@home.nl            
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Stand  april 2025 

3 M. Buning  205333 1604 52 6175  

4 F. Poelma  204596 1598 39 6372  

5 W. Kooistra 202586 1583 48 6998  

6 J. Zijlstra  201911 1577 48 6198  

7 R. Kobes  199381 1558 46 5915  

8 B. Bosman 197769 1595 53 7404  

9 R. de Haan 196296 1534 40 6011  

10 J. Buning  194516 1520 39 6189  

11 M. Huisma 192885 1507 50 6471  

12 J. Jansma 192474 1504 28 5369  

13 A. de Haan-Kobes 185063 1446 32 6028  

14 T.  Roijenga 184641 1443 34 6623  

15 H. Boersema 183191 1477 31 5425  

16 A. Jagroep 175621 1372 18 5000  

17 J. Smit 18423 1535 3 5000  

18 A. Smit 18416 1535 4 5757  

        

 Hoogste score avond 7404   B. Bosman  

              

         L. Koop    

 Hoogste boom avond 2224   T. Roijenga  

         

 Hoogste score totaal 7953   W. Kooistra  

              

         R. Kobes     

 hoogste boom totaal 2522   H. Nauta    

        

 laagste boom totaal 724     
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         R. Kobes     

 hoogste boom totaal 2522   H. Nauta    

        

 laagste boom totaal 724     

        

        

        

In het dorp zijn er een aantal 
nieuwe mensen komen wonen, dit leek ons een leuke reden om 
ons opnieuw voor te stellen. Maar natuurlijk ook leuk voor het 
dorp om een gezicht te hebben bij de spelweek commissie. 
Wij zijn  de commissie van de spelweek Niezijl. 
Na een aantal stoppende commissieleden afgelopen jaar 
bestaat onze commissie 
niet meer uit 9 leden 
maar nog uit 6 leden. 
 
Johan Visser, Yonne 
Klein Kranenburg 
Gemma Smit, Geertje 
Top, 
Marian Renkema & 
Jeanine Vorenkamp 
   
 
Ondanks dat we een 
kleine commissie zijn 
doen w wel gewoon wat de spelweek behoort te doen en moet 
alles rondom de spelweek wel goed geregeld worden. Wij 
organiseren niet alleen een spelweek, maar nog veel meer 
activiteiten.  
 
Wat wij zoal doen? Denk aan afgelopen 7 maart waar we van 
een mooi toneel stuk mochten genieten. Hiervoor is de spelweek 
in touw voor o.a. de zaal aankleden, de bars paraat maken, 
bloemen regelen, prijzen regelen om tijdens de avond een leuke 
verloting te verzorgen,  natuurlijk voor de innerlijke mens hebben 
we altijd wat lekkers. Tot laat in de avond 
uurtjes zijn we er voor een ieder en ook na 
die tijd moet er opgeruimd worden en daar 
maken we dan altijd een gezellige volgende 
ochtend van! 
Naast dat alles zijn we al lang en breed aan 
het vergaderen en aan het nadenken over 
een thema voor de spelweek. Deze is dan al 
een tijdje bekend. 
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De vrijwilligers avond is al geweest en het programma is al bijna 
rond! Zodra deze definitief is gaat het naar de drukkerij. De boekjes 
moeten dan persoonlijk bij de sponsoren rond gebracht worden en in 
de brievenbussen bij de bewoners in het dorp.  
 
Als de spelweek begint is dit altijd de start van  een gezellige, maar 
ook een hele drukke tijd. Om alles in goede banen te leiden verdelen 
we de taken en doen we ons best om alles goed te laten verlopen. 
Zonder alle vrijwilligers uit het dorp zouden we dit niet kunnen rond 
zetten dus willen we u al vast bedanken voor jullie hulp! 
 
Als de spelweek weer zijn 
einde nadert en de rust is 
weder gekeerd gaan we alvast 
plannen maken voor oud en 
nieuw.  
 
Afgelopen jaar hadden we 
voor het eerst een 
oliebollenplein! Niet wetende 
hoe dit zou uitpakken maar dit 
was zeer geslaagd! Iedereen kon zijn bestelling ophalen in het 
dorpshuis en genieten van een kopje koffie, thee en wat lekkers. 
Voor de kinderen was er in de grote zaal een springkussen aanwezig 
en werd er flink gesjoeld door opa en oma en de kleinkinderen! 
                                                                                                            
Hoewel de harde wind bijna onze tent deed weg waaien mocht het 
de pret niet drukken. Kortom: een gezellige ochtend met heerlijke 
lekkernijen!  
 
We kijken uit naar komend spelweek van 12 tot 18 juli. We willen 
jullie dan ook vragen om uw tuin te versieren deze week. Denk aan 
vlaggetjes of attributen passend bij het thema! “Hollywood: Glitter & 

Glamour” Dit is geheel naar eigen 
wens te versieren. Wij zullen het 
dorp rond gaan en wie weet wint u 
de eerste prijs! 
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Sponsors van de Dorpsproat: 

 
Hein Boersema 

 
Doede Nauta 

 
Arie Bron 

 
 

Even voorstellen…………  

Ik ben Tjitte Roijenga, geboren in Waskemeer, in 1970 in militaire dienst en in 

die periode verkering gekregen met Klasina Top.  In 1973 getrouwd en we 

gingen wonen in Oosterwolde. 

Onze oudste zoon Sjoerd is hier geboren.  2 jaar gewerkt in Oosterwolde bij 

Herda verlichting. 

In december 1975 ging mijn schoonvader met pensioen bij de PTT, hij heeft 

geregeld dat ik zijn plaats kon innemen, later KPN,  hier heb ik 33 jaar 

gewerkt, met veel plezier op de afdeling zakelijke markt. 

Begin 1976 de oude smederij aan de hoofdstraat 64 in Niezijl gekocht,hier 

zijn Bren en Ingrid geboren .  Na behoorlijke verbouwing zou je nu niet meer 

zeggen dat het huis een paar honderd jaar oud is, binnen zijn nog oude 

elementen zichtbaar. 

Sjoerd is in 2002 geemigreerd  naar Florida USA, wij zijn in de gelukkige 

omstandigheid dat wij 3 maanden in de winter er kunnen wonen. 

Sinds 22 april 2022 hebben wij Oekrainse vluchtelingen in huis. 



Verenigingen Niezijl 
 
 
Vereniging Dorpsbelangen Niezijl 
Marian Baten, Stein van Malsenstraat 10, tel: 06 - 18291622   
secretariaatdbniezijl@gmail.com  
Website:  www.niezijlnu.nl,  www.niezijl.com  
 
Stichting Dorpshuis Niezijl 
Janke Groenveld 
schanshuus@gmail.com 
 
Dorpshuis ‘t Schanshuus 
Hoofdstraat 83, tel: 0594 - 697385  
Reserveringen : Ivonne Poelma, Oliemolen 4, tel: 0594 - 211821 
Elke zaterdag open van 17.00 tot 20.00 uur (keuken tot 19.00 uur) 
 
Stichting Spelweek 
Johan visser, Pelmolen 5, tel: 06 - 12276299 
spelweekniezijl@hotmail.com  
 
Klaverjasvereniging Boomsterkansje 
Folkert Poelma, Oliemolen 4, 9842 PV Niezijl, tel: 0594 - 211821 
folkertivonne@home.nl  
 
Hengelsportvereniging de Goede vangst 
P. Zijlstra, Fazant 1, 9843 GA Grijpskerk  
piet.zijlstra@hotmail.com 
 
Biljartvereniging 
Tjitte Royenga, Hoofdstraat 64, tel: 0594 - 213355 
 
Schilders club Niezijl 
Joke Luinstra, Havenstraat 10, tel: 0594 - 212234 
 
Plaatselijke commissie St. Oude Groninger Kerken 
Ina Haveman, Willem Lodewijkstraat 14, tel: 0594 - 613030 
hkpcniezijl@gmail.com 
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