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Van de redactie 

 

Inmiddels naderen we het begin van de zomer alweer! Op zaterdag 21 

juni is het de langste dag van dit jaar, ook wel zomerzonnewende of 

midzomer genoemd. Op deze dag bereikt de zon zijn meest 

noordelijke punt, waardoor er meer daglicht is dan op andere dagen 

van het jaar. De zomerzonnewende geeft de overgang van de lente 

naar de zomer aan. Verder is dit een periode waarin het huidige 

schooljaar ten einde gaat komen en velen zich voorbereiden op een 

langere vakantie. Ook de vrijwilligers van de Dorpsproat maken zich 

op voor een vakantie omtrent de Dorpsproat. De volgende editie zal in  

september uitkomen, hopelijk kunnen we dan weer een mooi gevuld  

nummer, met jullie input maken! 

 

In deze editie van de Dorpsproat een aantal verslagen over 4 en 5 

mei, aankondigingen van de spelweek, een stukje over de 

voorbereiding van de feestpalen voor evenementen, verslag van een 

geslaagde spelletjes avond en uiteraard weer een stukje van 

Jacquelien.  

 

Wij wensen u veel leesplezier en een hele mooie zomer!!  
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Op 5 mei kwamen jong en oud samen om Bevrijdingsdag samen te 
vieren. Het hele dorp was prachtig versierd. De bruggen waren 
voorzien van bloembakken met rood-wit-blauwe bloemen, bij de 
ingangen van het dorp stonden borden met de tekst "80 jaar vrijheid" 
en door het hele dorp wapperden vlaggetjes, wat direct bij aankomst 
al zorgde voor een feestelijke sfeer.   
De opkomst was groot en de kinderen arriveerden op prachtig 
versierde fietsen.  
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Bij aankomst werd iedereen welkom geheten met koffie/thee, met 
heerlijke oranjekoek.  
 
Een bijzonder hoogtepunt was de vertoning van een mooie film over 
80 jaar bevrijdingsfeesten in Niezijl. De film met historische beelden 
leverde veel herkenning op bij de oudere inwoners. In de Hervormde 
Kerk vertelde verhalenverteller Aafke Hoek leuke en luchtige 
verhalen. In het Blik-, Trommel- en Oudhedenmuseum was een 
tentoonstelling te zien over de familie Gans uit Niezijl.  
 
Tussen de middag werd er een heerlijke lunch geserveerd met soep 
en verse broodjes. Voor de kinderen was er een creatieve activiteit: zij 
mochten ieder een eigen tegel versieren op het plein.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

De middag werd muzikaal afgesloten met livemuziek, wat zorgde voor 
een gezellige en ontspannen sfeer. Al met al was het een zeer 
geslaagde Bevrijdingsdag.  
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Het onderhoudsbedrijf voor bedrijven en particulieren, dat garant staat 
voor kwaliteit en vakwerk. Kijkt u gerust eens rond op onze site. Indien 
u vragen heeft zullen wij deze graag voor u beantwoorden.     
 
Rijksstraatweg 45 
9804 TD Noordhorn [GR] 
Tel.  06-13786087  
Fax. 0594-697709 
 
http://www.amebouw.nl 
E-mail: info@amebouw.nl   
 

Onderhoud 
Nieuwbouw 
Renovatie 

en 
Levering van al uw  

bouwmaterialen 
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Verslag 4 mei Herdenking – 80 Jaar Vrijheid 
 
Op zaterdag 4 mei vond tijdens een bijeenkomst in en bij de  
Hervormde Kerk, de jaarlijkse dodenherdenking plaats.  
Jong en oud kwamen samen in een plechtige sfeer van respect,  
reflectie en verbondenheid. 
De herdenking werd muzikaal omlijst door muziekvereniging  
Ons Ideaal, die met ingetogen en passende muziek een belangrijke 
bijdrage leverde aan de ceremonie.  
 
De kranslegging werd gedaan door Maarten Wierenga samen met 
zijn vriendin, namens de gemeenschap van Niezijl. Hij legde deze bij 
het monument ter nagedachtenis aan zijn familie en andere 
oorlogsslachtoffers. Zijn ingetogen houding sprak boekdelen en gaf 
uitdrukking aan het gezamenlijke eerbetoon. . 
 
Aansluitend sprak Rixt van Gosslinga, namens de organisatie 
Vrouwenmars ’45. In haar toespraak vertelde zij over deze tocht en 
benadrukte zij het belang van vrijheid en de rol van vrouwen in het 
verzet, zowel toen als nu. Haar woorden riepen op tot waakzaamheid 
en het actief blijven verdedigen van de vrijheden die we vandaag de 
dag genieten. 
 
Na afloop van de officiële ceremonie was er gelegenheid voor koffie 
en napraten in de naastgelegen kerk. Veel aanwezigen maakten 
gebruik van deze gelegenheid om ervaringen te delen. De herdenking 
was waardig, indrukwekkend en gaf opnieuw kracht aan het besef dat 
vrijheid nooit vanzelfsprekend is. 
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Ansichtkaart van vermoorde Joodse familie na 82 jaar op bestemming 

 

De 4 mei herdenking in Niezijl, was dit jaar voor velen een emotionele avond. 
Een nazaat van de uit Niezijl weggevoerde en vermoorde familie Gans, 
Maarten Wierenga heeft ter nagedachtenis aan zijn familie, samen met zijn 
vriendin, een krans gelegd bij het monument bij de Hervormde Kerk. 
 
Door een bijzonder toeval kwam Maarten enkele weken geleden in contact 
met Bindert Helder uit Grijpskerk, die in het bezit was van een ansichtkaart, 
die was geschreven door de overgrootouders van Maarten. De kaart, die  
dateert van 17 maart 1943, en de indringende boodschap bevat:  
“Wij zitten in de trein en aanvaarden de grote reis. We zijn goed gezond, 
groet aan al onze vrienden en bekenden. Tot weerziens.” werd gepost in 
Nieuweschans, de laatste Nederlandse halte voor deportatietreinen naar de 
Duitse vernietigingskampen.  
De ansichtkaart was jarenlang in bezit van Bindert Helder, een 
amateurhistoricus en verzamelaar van WOII-memorabilia. 
 
Ina Haveman van het 4 mei-comité, sprak tijdens de plechtigheid namens 
Helder. Ze vertelde over David en Rosette Gans, die in februari 1943 al  
gezocht werden. Het echtpaar had toen geprobeerd onder te duiken, maar 
vermoedelijk door verraad liep het mis. Rosette was ziek en bleef achter;  
David werd als eerste opgepakt. 
Op 13 maart 1943 werden de overgebleven Joodse inwoners van Grijpskerk 
alsnog weggevoerd. Onder hen ook Rosette Gans die in Westerbork werd 
herenigd met David.  Op 17 maart gingen ze samen op transport naar 
Sobibor, vanwaar het laatste teken van leven werd verstuurd. 

 

Tijdens de herdenking in het kerkje van Niezijl , werd de kaart symbolisch 
door Bindert overhandigd aan Maarten (zie de foto’s verderop in deze editie). 
“Na 82 jaar is een briefkaart op de plek gekomen, waar hij uiteindelijk hoorde 
te zijn”. Ook werden er symbolisch 2 witte rozen aan Maarten gegeven, door 
Anneke Vink, die samen met Bindert de stichting  “Het verleden doen 
herleven” 
vormt. 
 

 



16 

 

 



 17 

 

Toespraak Maarten Wierenga 
 
Goedendag dames en heren,  
 

Mijn naam is Maarten Wierenga.  

Vandaag mag ik een krans leggen ter nagedachtenis aan alles wat is  

gebeurd in de tweede wereldoorlog. Helaas kunnen mijn ouders hier niet bij 

zijn, maar leg ik het wel in naam van een ieder van ons gezin.  

 

Vandaag, precies 82 jaren, 1 maand en 22 dagen geleden, werd in Grijpskerk 

mijn overgrootmoeder, Rosette Gans, meegenomen en afgevoerd naar  

Westerbork. Een week hiervoor is mijn overgrootvader David Gans van  

hetzelfde huis in Grijpskerk opgehaald en afgevoerd naar Westerbork.  

Rosette Gans mocht nog een weekje aansterken, omdat zij ziekelijk was. 

 

Een week later werd zij met David, haar man, herenigd in Westerbork. De  

familie Gans uit Niezijl, zus en nichtje van Rosette Gans, zijn een dag voor 

Rosette van huis gehaald. Anders dan Rosette, kreeg haar zusje Hendrina 

niet de tijd om aan te sterken. Zij werd op de brancard meegenomen naar 

Westerbork, om daar ook te overlijden.  

 

Wij herinneren niet alleen zij die weg gevoerd zijn, maar ook degene die  

achtergebleven zijn en die hun leven op het spel te zetten om dat van hun te 

redden. Ik denk hier aan mevrouw Anje Boer-Knot, die haar leven en dat van 

haar gezin op het spel hebben gezet om het leven van mijn oma, haar zus en 

beste vriendin te kunnen redden door hun onder te laten duiken op hun adres 

in Nietap.  

 

Mijn reële wetenschap is, dat ik zonder deze vrouw, deze krans niet had 

kunnen leggen.  

Maar ook herdenken we Dirk Boonstra, die in zijn functie als Politie agent,  

de opdracht kreeg om de zeven joden uit Grijpskerk en Niezijl op te pakken en 

ze naar Westerbork te brengen.  

"Hij weigerde resoluut. ‘Het zou mij spijten als daardoor moeilijkheden  

komen’, zou Boonstra, gehuwd en vader van vijf kinderen, tegen zijn  

commandant hebben gezegd, ‘maar ik kan niet anders’."  
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Geknipt bij Jennifer 

 

De allround kapster bij u thuis 
 

 
 

Ervaar zelf het gemak en laat thuis uw haren knippen,  
10% korting bij 3 of meer personen op 1 adres 

 
Telefoon : 06 - 51027034 
 

E-mail  : gekniptbijjennifer@outlook.com 
 

Facebook : gekniptbijjennifer.facebook.com 

mailto:gekniptbijjennifer@outlook.com
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Boonstra en zijn hele groep agenten werden opgepakt en naar kamp Vught 

gebracht. De hele groep heeft de oorlog overleefd, maar Dirk helaas niet.  

Dit zijn maar kleine voorbeelden, maar met gigantische betekenis en 

waarde, van een ieder die wij mogen herdenken. 

 

Onder aan een rouwadvertentie en onderaan een grafzerk staan vaak de 

Hebreeuwse letters T.N.Ts.B.H.  

Deze afkorting betekent: Tehee Nafsjo/nafsjà Tseroera Bitsror Hachajiem 

– moge zijn/haar ziel gebundeld worden in de bundel van het eeuwige 

leven. Daarbij is het belangrijk om tot in de eeuwigheid de namen van al 

deze  

mensen te blijven noemen en de personen erachter niet te vergeten, opdat 

herinnerd mag worden wie ze waren en waarom ze zijn vermoord.  

 

Dank u dat ik deze krans samen met mijn vriendin mag leggen, dank u  

namens mij, mijn broers, mijn ouders, mijn grootouders en een ieder die hier 

vandaag herdacht wordt. 
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Agenda 
 
Spelweek     12-18 juli 
Klaverjassen nieuw seizoen 4 september 19.00 
 
 
 
 
 
 
 
Dorpsapp Niezijl: 06 - 18291622, waarin algemene activiteiten  
en aankondigingen worden gestuurd. Alleen het beheer kan  
berichten plaatsen en men kan niet reageren. Wil je graag worden 
toegevoegd? Stuur dan even een appje naar bovenstaand nummer. 
 
 
 
 
 
Oud papier 
 
De volgende ophaaldag is zaterdag 5 juli. Het papier graag  
gebundeld aan de weg plaatsen. 
 
De daarop volgende ophaaldag zaterdag 6 septimember 
 
Meestal komt de container de donderdag voor de ophaaldag in het 
dorp te staan bij de Bomsterschans / Oude Haven.  
 
U bent uiteraard vrij om het papier zelf in de  
container te werpen. 
 
Voor vragen:  
Jan Smedes,  
0594 - 212586 of 
06 - 16606309 
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     BLIK TROMMEL EN OUDHEDEN MUSEUM 

 

  Een leuke locatie voor een klein feestje  

  Vraag naar de mogelijkheden 

 

  Stichting Rinajo 

  Vrijwilligers Hein en Tineke Nauta 

 

  Tel.:  0594 - 212512  

  www.blikentrommelmuseum.nl 
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Luisteren, nieuwsgierig zijn en je oordeel uitstellen 
 
Door: Jacquelien Dijkstra  

 

Soms heb ik de neiging om te schrijven over de chaos in de wereld en over 

mijn zorgen over bepaalde onderwerpen. Toch durf ik het vaak niet aan. 

Dat komt doordat ik ten diepste misschien wel bang ben voor polarisatie, 

voor eventuele boze reacties. Eerlijk gezegd is dit best een bijzonder  

fenomeen. Ik ben politiek actief als gemeenteraadslid. Ik heb me niet voor 

niets beschikbaar gesteld, ik wilde namelijk van betekenis zijn voor de  

samenleving. Maar ik heb me eerder wellicht niet zo gerealiseerd, noem me 

naïef, dat de meningen over wat goed is voor de samenleving zo ver uit 

elkaar kunnen liggen. En juist als raadslid kun je niet anders dan jouw kijk 

op de zaak te vertellen, dat is namelijk je werk:  vanuit jouw overtuigingen, 

jouw wereldbeeld, beslissingen te nemen waarvan jij denkt dat het goed is 

voor de gemeenschap.  Nu heb ik gelukkig als raadslid nog nooit echt  

vervelende situaties gehad. Maar misschien komt dat dus ook wel omdat ik 

me niet altijd meer helemaal durf uit te spreken.  

 

Wat het extra bijzonder maakt is dat ik voor mijn werk juist polarisatie  

bewust op zoek. Naast mijn raadswerk en mijn werk op school, werk ik ook 

als zzp’er. Ik geef af en toe trainingen of ga dialoogsessies aan over  

verschillen die er zijn, tussen mensen, tussen culturen,  en hoe je het  

gesprek daarover vanuit respect, nieuwsgierigheid en waardering kunt  

voeren.  Ik geloof er namelijk heilig in dat als je elkaar leert kennen en hoort 

waarom iemand bepaalde ideeën heeft over hoe de wereld in elkaar zit, je 

juist tot verbinding kunt komen. Dan kan het nog steeds zo zijn dat het  

verschilt wat je belangrijk vindt, of hoe je vindt dat de politiek moet  

handelen, maar er ontstaat empathie voor de ander. Om de ander te leren 

kennen is het nodig om vragen te stellen, om echt de tijd te nemen om te 

luisteren, om je oordeel uit te stellen. Daar zit dan ook mijn angst. Want 

polarisatie ontstaat waar mensen niet écht naar anderen luisteren.   
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Luisteren, nieuwsgierig zijn en je oordeel uitstellen 

 

En laat ik hier dan toch een zorg delen, mijn mening te delen: we vertellen 

elkaar te vaak hoe de ander zou moeten zijn, wat de ander zou moeten  

vinden/ voelen/ stemmen. We luisteren te weinig. dat zorgt voor onbegrip, 

voor boosheid, voor frustratie en ook voor onzekerheid. Laten wij, in ons 

dorp, dan ook het goede voorbeeld geven, voor elkaar, voor ons kinderen, 

voor de gemeenschap. Laten we naar elkaar luisteren, zonder oordeel,  

laten we nieuwsgierig naar elkaar zijn, vanuit verwondering, laat het soms 

verbazing zijn. Maar geef elkaar de ruimte om anders te zijn dan jij, dat 

brengt verbinding en samenhang. In deze tijd van politieke onrust hebben 

we elkaar nodig. Ik heb er vertrouwen in dat wij dat kunnen!  
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Feestpalen voor de ‘Biggestaart’ 
 
In de vorige Dorpsproat werd geschreven over een idee voor 
feestpalen, die tijdens de Spelweek het hele dorp in thema kunnen 
kleden. 
 
Bij de ‘Biggestaart’ (Hoofdstraat oost) werd er enthousiast op dit 
idee gereageerd en hebben al bijna 30 huishoudens aangegeven 
mee te willen doen. Daarom zijn er op Pinkstermaandag  
een aantal buren aan de slag gegaan om deze palen te maken. In 
de week voor de Spelweek zullen ze geplaatst gaan worden en 
komt er uiteraard 
ook versiering in 
het thema van de 
Spelweek.  
 
Hoe leuk zou het 
zijn als er ook in 
de andere straten 
feestelijke palen 
of 
vlaggenstokken 
het dorp 
aankleden? 
 
 
 
Spelletjesavond 
 
Op vrijdag 16mei was er weer een spelletjesavond in het 
Schanshuus. Deze avond werd georganiseerd door Hoekstra’s 
Drukkerij en Boekhandel. Zij hadden zelf een heel scala aan 
spellen meegenomen, maar ook bezoekers van de avond brachten 
spellen mee. De keuze was reuze; van snelle kaartspellen tot 
complexe bordspellen, van spellen om te bluffen tot spellen waarbij 
strategie belangrijk is. Er was voor ieder wat wils. 
De avond werd goed bezocht, door mensen uit Niezijl, maar ook 
Grijpskerk was goed vertegenwoordigd. De een deed een spel wat 
hij/zij al kende, de ander ging iets nieuws proberen. En men leerde 
niet alleen nieuwe spellen, maar ook nieuwe mensen kennen. 
Al met al een zeer geslaagde avond en zeer aan te bevelen (de 
avonden worden ook in Grijpskerk georganiseerd) 



30 

 

 

Even kennismaken 
 
 
Willy Brandsema 
 
Geboren op 21-4-1954 te Groningen (Warmoesstraat ) 
Getrouwd geweest met Mieke Zuur ( gestorven op 27-11-2014).  
Twee kinderen:   Linda geboren 23-2-1980 en  Karel geboren 29 -7-
1983 .  
 
Hobby’s :  

vissen en biljarten 
sinds kort het heb ik wat vogeltjes aangeschaft ( kanaries)  
zaterdag naar dorpshuis (borreluurtje) 
met Durkje naar Theater in Groningen en Drachten .  

 

In 2008 in Niezijl komen wonen hoofdstraat 88 deze in 2021 
verkocht en woon nu hoofdstraat 75. Ben dus geboren in Groningen 
en daar hebben we 5 jaar gewoond daarna zijn we naar Opende 
verhuisd waar mijn ouders een cafe kochten waar nu Strandheem 
is.  Daar hebben we 19 jaar gewoond.  
In 1978 getrouwd met Mieke Zuur.  Hebben toen huisje gehuurd in 
Zevenhuizen en daar  2 jaar gewoond.  
  
We hebben  vervolgens in 1981 een boerderijtje gekocht in Opende  
(Drachsterweg)  deze helemaal verbouwd en daar 3 jaar gewoond.  
  
Daarna zijn we naar de Beurmastraat in Opende gegaan. In 1988 
hebben we toen een boerderij gekocht in Lucaswolde (Hoorwerg ) 
waar we 20 jaar met veel plezier hebben gewoond.  Daar ben ik ook 
begonnen met een keukenmontage bedrijf (van 1990 tot 2019). 
  
Om gezondheidsredenen in  2019 gestopt met keukenmontage: 
versleten knieën en enkel .  Afgelopen jaar 3 operaties gehad,  twee 
nieuwe knieën en een een enkel vastgezet.  Dat gaat nu heel goed  
ik heb geen pijn meer en loopt weer als een kievit. 
 
Nou dit was in grote lijnen mijn levensloop  
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Verzoek van de Dorpsvereniging Niehove  

(om verder te verspreiden) 

GEZOCHT PACHTER/BEHEERDER VAN HET DORPSHUIS 
NIEHOVE EXPLOITANT VAN CAFÉ-RESTAURANT EISSESHOF  

Na ruim 18 jaar stoppen Lisalotte Veen en Husein Goudsmit met de 
exploitatie van caférestaurant Eisseshof in combinatie met het 
beheer van dorpshuis Niehove. Daarom zoeken wij per 1 oktober 
2025 een nieuwe pachter die met net zoveel enthousiasme 
Eisseshof wil exploiteren en beheren.  

Voor  informatie:  https://niehove.eu/exploitant-gezocht  

https://niehove.eu/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI2ODAiLCIxNW94NXAxcXowems0NDg0OGNrZ3dzNDQwZ3drOGtvOCIsIjQzNyIsIjMzN2UyZmI5NzA4ZSIsZmFsc2Vd


 
Sponsors van de Dorpsproat: 

 
Hein Boersema 

 
Doede Nauta 

 
Arie Bron 

 
 

Wilt u ook sponsor worden van de Dorpsproat?  
Neem dan contact op met Hein Nauta, tel: 0594 - 212512  



Verenigingen Niezijl 
 
 
Vereniging Dorpsbelangen Niezijl 
Marian Baten, Stein van Malsenstraat 10, tel: 06 - 18291622   
secretariaatdbniezijl@gmail.com  
Website:  www.niezijlnu.nl,  www.niezijl.com  
 
Stichting Dorpshuis Niezijl 
Janke Groenveld 
schanshuus@gmail.com 
 
Dorpshuis ‘t Schanshuus 
Hoofdstraat 83, tel: 0594 - 697385  
Reserveringen : Ivonne Poelma, Oliemolen 4, tel: 0594 - 211821 
Elke zaterdag open van 17.00 tot 20.00 uur (keuken tot 19.00 uur) 
 
Stichting Spelweek 
Johan visser, Pelmolen 5, tel: 06 - 12276299 
spelweekniezijl@hotmail.com  
 
Klaverjasvereniging Boomsterkansje 
Folkert Poelma, Oliemolen 4, 9842 PV Niezijl, tel: 0594 - 211821 
folkertivonne@home.nl  
 
Hengelsportvereniging de Goede vangst 
P. Zijlstra, Fazant 1, 9843 GA Grijpskerk  
piet.zijlstra@hotmail.com 
 
Biljartvereniging 
Tjitte Royenga, Hoofdstraat 64, tel: 0594 - 213355 
 
Schilders club Niezijl 
Joke Luinstra, Havenstraat 10, tel: 0594 - 212234 
 
Plaatselijke commissie St. Oude Groninger Kerken 
Ina Haveman, Willem Lodewijkstraat 14, tel: 0594 - 613030 
hkpcniezijl@gmail.com 

mailto:secretariaatdbniezijl@gmail.com
mailto:Spelweekniezijl@hotmail.com



